Vieren

Naar wie luister jij?

Johannes 8:37-27

Kindermoment in de kerk

Vertel de gemeente dat u zo een gedichte
gaatvoorlezen. En iedereen moet heel
goed luisteren. De kinderen kijken goed
rond naar hoe er geluisterd wordt, Wat
zien ze?

Er was een meije

dat heel goed luisteren kon.

Ze maakte met de trein een reisje

en zat naast een oude vrouw in een wagon.

De oude vrouw vertelde haar
~ en het meisje luisterde goed —
dat je beleefd moet zijn naar elkaar
en altijd met twee woorden spreken moet.

Toen de trein stopte op het perron
stond het meisje op met een lach.
Ze draaide zich nog cen keer om
en zei vrolijk: ‘Dag!"

En toen nog eens: ‘Dag!’

Vraag de kinderen hoe ze hebben gezien
dat de mensen goed luisterden. En

dan komt nu de testvraag... Wat is ze
opgevallen in het gedicht? Wie heeft er
goed geluisterd? Het meisje in het gedicht
heeft in elk geval wel geluisterd naar wat
de oude vrouw tegen haar zei. Ze heeft
netjes met twee woorden gesproken.
Maar of ze ook goed begrepen had wat de
mevrouw bedoelde met ‘altijd met twee
woorden spreken’... Vertel de kinderen
dat het vandaag ook gaat over luisteren.
Als je luistert naar wat een ander zegt — de
dominee, je ouders, je juf, je vriend — dan
doe je daar ook wat mee.
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Werkblad

Eén van de dingen die Jezus zegt,

is: ‘Wie van God is, luistert naar

de woorden van God.” Om goed
te luisteren heb je oren nodig en een open
hart. Na een speels werkblad praatu

hierover door.

Werkblad: zie blz. 13.

Lezen en zingen

Zesde zondag van de herfst
Jaar A

j Lezing uit het Oude Testament
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Lezing uit het Evangehe

| Alternatief leesrooster
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Werkwijze: Kies de juiste oren bij de dieren.
Verbind ze met een potloodlijn of knip ze
uit en plak ze op. Breng een filosofisch
gesprek op gang: ‘Wat heb je nodig om

te luisteren?’ ‘Kan iedereen luisteren?’
‘Hoe merk je dat iemand luistert?” Noem
daarbij deze dieren als voorbeeld. De
kinderen zullen ontdekken dat ‘luisteren’
meer is dan ‘horen’.

Nodig: (kleur)potloden, scharen, lijm,
papier om de dieren op te plakken.

Gebed

Goede God,

We horen Uw woorden,

we lezen ze in de Bijbel,

En we proberen te begrijpen

wat U tegen ons zegt.

Help ons om te luisteren naar die woorden.
Zodat we er ook wat mee doen.

Help ons om naar anderen te luisteren.
Zodat we horen wat er nodig is

en we kunnen helpen;

cr 1ets mee kunnen doen.

Amen
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